LICHTJES AAN ZEE

Een avond voor alle zielen

Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit. Of het
kort geleden of jaren terug is, veel mensen weten precies
de sterfdag van hun vader of moeder, hun partner, kind,
kleinkind, beste vriend of vriendin. Het is voor velen fijn
om alleen of met anderen samen stil te staan bij degenen
die we moeten missen.

Voor alle zielen

Op de avond van 5 november is Kerk aan Zee open voor
iedereen, om zijn of haar gestorven geliefden te gedenken.
We doen dat aan de hand van de vier elementen: lucht,
water, vuur en aarde.

Verbinding

Lichtjes aan Zee is een verbindend ritueel moment, waaraan
je in je eigen tempo invulling kunt geven. Toegankelijk voor
iedereen uit Muiderberg, ongeacht levensbeschouwlijke
achtergrond.
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Rituelen aan zee

Een initiatief van Kerk aan Zee




